‘Hij geeft ons veel, veel meer dan wij Hem
ooit kunnen teruggeven. Wat kunnen wij dan
wel geven aan Hem die de ongelooflijke prijs
voor onze zonden heeft betaald? Wij kunnen
een klein beetje van onszelf inwisselen en
veranderen. Wij kunnen Hem onze verande-
ring geven. Dat kan een andere denkwijze
zijn, een andere gewoonte of een andere
richting in ons leven. In ruil voor zijn on-
schatbare prijs voor ieder van ons vraagt de
Heer van ons een verandering van hart. Bij
de verandering die Hij van ons vraagt, heeft
Hij geen baat, maar wij. Onze barmhartige
Heiland moedigt ons vervolgens aan om blij-
vend te veranderen.

Zuster Rebecca L. Craven
Oktober 2020 Algemene Conferentie

Geloof in God; geloof dat
Hij bestaat, en dat Hij alle
dingen heeft geschapen,
zowel in de hemel als op
aarde; geloof dat hij alle
wijsheid en alle macht
bezit, zowel in de hemel
als op aarde; geloof dat de
mens niet alle dingen
doorgrondt die de Heer kan
doorgronden.

MOSIAH 4:9
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Wat zie je in dit kunstwerk?

Hoe past deze kunst met
Mosiah 4:9 ?

Hoe kan deze schrifttekst impact
hebben op je persoonlijk gebed?

Wat willen Hemelse Vader en Je-
zus Christus dat jij over hen
weet?

Jezus Christus heeft de wereld overwonnen en heeft daar-
mee alle onrecht ‘geabsorbeerd’. Dankzij Hem kunnen we in
deze wereld zielsrust en goede moed hebben (zie Joh.
16:33). Als we Hem dat toestaan, zal Jezus Christus alle
onrecht voor ons welzijn heiligen (zie 2Nephi2:2). Hij zal
ons niet alleen troosten en het verlorene terugbrengen (zie
Job 42:10, 12-13; Jacob 3:1); Hij zal dat onrecht in ons
voordeel gebruiken. Als het aankomt op het hoe en wan-
neer, moeten we, net als Alma, inzien en accepteren dat
‘dat er niet toe doet’; want God weet al die dingen; en het
is mij genoeg te weten dat het zo is.” (Alma 40:5)

We kunnen onze vragen over het hoe en wanneer best voor
later bewaren en ons richten op geloof in Jezus Christus
ontwikkelen, want Hij heeft de macht om alles recht te zet-
ten en hunkert ernaar om dat te doen (zie Mosiah 4:9).

Elder Dale G. Renlund
april 2021 Algemene Conferentie



WAT IK GELEERD HEB OVER
JEZUS CHRISTUS:

. 5 . De Schriftteksten hieronder leren je
Bekijk deze video en schrijf nog specifieke dingen over Jezus Christus.

meer dingen hierboven op die je Zoek ze en schrijf ze ook hierboven neer.
leerde over Jezus Christus.

Video: Christelijke eigenschappen
Kerk mediabibliotheek—2:53

Jeremia 32:17
1 Johannes 4:8
2 Nephi 9:17
Alma 32:22
Mormon 9:9
Ether 3:12

Leer en Verbonden 19:1-3

De UITDAGING
van een profeet

Eerder dit jaar heb ik de jongvolwassenen van de ~y

kerk gevraagd om elke week wat tijd te NEEM DE UITDAGING AAN
reserveren om alles in de standaardwerken over
wat Jezus heeft gezegd en gedaan, te bestuderen.
Ik heb hen uitgenodigd om de verwijzingen in de
Gids bij de Schriften als lesstof voor hen
persoonlijk te beschouwen. Ik heb die uitnodiging
gegeven omdat ik die zelf al had genomen. Ik heb
alle verzen die naar Jezus Christus verwezen,
zoals die onder de hoofdtitels en de 57 ondertitels
in de Engelse Topical Guide voorkomen, gelezen
en onderstreept. Na die verhelderende oefening
vroeg mijn vrouw mij wat voor invloed het op mij
had gehad. Ik antwoordde: ‘Ik ben nu een ander
mens!’

MIJN TOEWIIDING AAN HEM WERD VERNIEUWD

Russell M. Nelson, Algemene Conferentie, april 2017



